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Zondag 5 oktober 2025 ZuidWest
Kleur van de zondag: groen

Mededelingen

Rond de dienst

Op deze Israélzondag vieren we de Maaltijd van de Heer. Deze sluiten we af met
het lezen en zingen van Psalm 103 in verbondenheid met de Joodse gelovigen.
We volgen het leesrooster van de zondag Habakuk 3. Daar horen we in het
visioen van de profeet Habakuk zijn gebed:

‘Toon in het tumult uw mededogen. Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de
oogst van de olijfboom tegenvallen, toch zal ik juichen voor de HEER, Hij laat mij
over toppen van bergen gaan’.

De kinderen gaan verder met het Bijbelverhaal van Esther. Zij was koningin
geworden in het Perzische rijk, en kreeg een bijzondere rol in de redding van
haar Joodse volk. We zingen jong en ouder de canon ‘Shalom Chaverim’. Het is
een lied, dat vrede en vriendschap bepleit.

De cantorij onder leiding van Guus Fennema verleent haar medewerking.
Ds. Coby de Haan

Niet vergeten!
Vanaf zondag 5 oktober beginnen de erediensten weer een half uurtje later, om

10.00 uur!

Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging

naar Wilco Verhoef.

3¢ HA-collecte

De HA-collecte van komende zondag is
bestemd voor scholen in Malawi. Voor het
derde jaar op rij zijn de oogsten mislukt in
Malawi. De kinderen lijden hieronder.
World Servants verstrekt maaltijden op
scholen in Malawi en aan andere
hulpbehoevende mensen. Eric van Solingen van World Servants zal tijldens het
collectemoment het doel verder toelichten. Ook deze collecte is van harte bij u
aanbevolen!
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Collecte Werelddiaconaat-Israélzondag - zondag 5 oktober
Israél - Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen
Begrip en dialoog blijven bevorderen in Israél

Joodse en
Palestijnse kinderen
in Israél groeien op in
een werkelijkheid vol
angst en geweld.
Vaak leren ze elkaar
nauwelijks kennen en
leven ze met beelden
vol wantrouwen. Het
Rossing Center in
Jeruzalem wil dat

Joodse en Palestijnse kinderen : doorbreken. Het
EREEY i [sraél spelen samen \ , centrum traint
; X » docenten en
F"g—"—w KA T " schoolleiders om
- vredeseducatie een
vaste plek te geven in
hun lessen en schoolcultuur. Jongeren leren omgaan met trauma’s en krijgen
handvatten om conflicten op een respectvolle manier te bespreken. Zo
ontdekken ze dat er een andere weg mogelijk is: die van dialoog, gerechtigheid
en vrede. Sinds de oorlog die volgde op 7 oktober is dit werk moeilijker en
tegelijk urgenter dan ooit. Jongeren leven dagelijks met trauma’s en zien op
sociale media de verschrikkingen van het geweld. Daarom is er in de
dialoogprogramma’s nu extra aandacht voor verwerking binnen de eigen groep,
zodat er toch ruimte blijft voor echte ontmoeting en begrip.
Via het programma werelddiaconaat helpt Kerk in Actie het Rossing Center om
het ontmoetingsprogramma op scholen in Israél uit te voeren. Je kunt dit werk
steunen door jouw bijdrage aan dit programma over te maken op rekening NL14
RABO 0395 1389 06 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Veenendaal, o.v.v. het
projectnummer 'Dialoog Israél. Hartelijk dank!

Overlijden
Wil van Bemmel, echtgenote van Kees, is zondag 28 september overleden in het

ziekenhuis in Ede. De uitvaart is zaterdag 4 oktober. Om 12 uur is de
afscheidsdienst in de Petrakerk en daarna is de begrafenis op de
Natuurbegraafplaats Prattenburg. Vrijdag 3 oktober is er gelegenheid tot
condoleren in de Petrakerk van 19.30-20.30 uur.

Ds. Coby de Haan



Extra Actie Kerkbalans

Dankbaar en blij zijn wij dat er inmiddels een bedrag van € 24.035 is
bijgeschreven, een mooie tussenstand van 30 september jongstleden. Alle gevers
(tot nu toe 212)) hartelijk dank. Nu kan het natuurlijk zijn dat u nog geen
gelegenheid heeft gehad of er nog niet aan toe gekomen bent, dan is uw bijdrage
nog steeds zeer welkom! Dat kan via ‘Geven’ met de PGV-app of via de
bankrekening NL70 RABO 0395 1388 68 t.n.v. Prot. Gem. Veenendaal o.v.v. extra
actie. Bij voorbaat dank!

Namens het CvK en de bijdrage-administratie, Leo van Berkel

Doorpraten op zondag

Heb je na de dienst zin om eens door te praten over wat je heeft geraakt? Wil je
ervaringen en inzichten delen met anderen?

Elke eerste zondag van de maand, direct na de dienst, nodigen we je uit om in
een kleine groep na te praten. Dit doen we in de consistorie/kinderopvang. Het
gesprek duurt maximaal een half uur en is een open ruimte om te delen en te
luisteren.

Er staat koffie, thee en iets lekkers klaar. Je bent van harte welkom meteen na de
dienst! Komende zondag 5 oktober is de volgende keer. Hopelijk tot dan!

LEF-kringen
Deze komende week starten we met twee nieuwe

LEF-kringen in ZuidWest. Wil je graag met in \ hx
gesprek over geloof en leven, dan ben je van harte ' , ) ,,m’ WMQM}_’,"
welkom. Je legt je vast voor een seizoen. Het is niet ”& Mt
bedoeld om te discussiéren, maar om ervaringen uit ! ‘ E
te wisselen en te groeien in geloof. Het thema is: : Ht

‘De reis van je leven’. We zoeken inspiratie in bijbel, [K{[]’jﬂfo (
in quotes, in gedichten en gebeden. Zo leer je elkaar i uu, w, i
beter en anders kennen : g ! ,'; At ,0‘ ',
Deze woensdag 8 oktober starten we met de LEF- ¥y
kring voor 70+. Het is in de Petrakerk van 15.30-
17.00 uur. Donderdag 9 oktober begint de LEF-kring voor 45-70 jaar. Deze is ook
in de Petrakerk, maar dan in de avond van 20-21.30 uur. Fijn is dat een aantal
mensen zich al heeft aangemeld, maar er kunnen nog meer bij & . We starten als
we minimaal 7 deelnemers per kring hebben. We hopen je bij één van de LEF-
kringen te zien.

Ds. Loeki van der Laan en ds. Coby de Haan
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Samen zingen op zondagavond

Volgende week zondag, 12 oktober, gaan we
weer ‘Samen zingen’ in De Open Hof! Als altijd is
er een mooi en afwisselend liederenprogramma,
kundig begeleid door onze vaste musici Erik en
Thomas. Voorganger is deze keer ds. Florimco
van der Rhee (Pniélkerk). De zangavond begint
om 19.30 uur en duurt ca. een uur. Na afloop is
er gelegenheid voor ontmoeting bij een kop koffie
of thee. Weet je van harte welkom!

Van de boekentafel

Op de tafel weer veel nieuwe titels zoals:

Anselm Griin ‘Monnik & Mens’: in deze geautoriseerde biografie ontdekt de
lezer het levensverhaal van Anselm Grin met thema's als verzoening, geluk,
verlossing en bevrijding.

Arjan Plaisier ‘Tijd om te helen’: in dit boek neemt hij je mee op reis langs de
oorzaken van de scheuring tussen Protestanten en Katholieken en belicht de
diepgewortelde overtuigingen van beide tradities.

Ad van Nieuwpoort ‘Buig niet’: hierin laat hij zien hoe een actuele herlezing van
aloude Bijbelverhalen ons kan helpen om mentaal weerbaar te worden.

Bas van der Graaf ‘Levenslessen van Jezus’: dit boek nodigt je uit om leerling van
Jezus te worden en je te vernieuwen naar zijn beeld.

Kortom de moeite waard om even na de dienst een kijkje te nemen.

Namens de boekentafel, Hemmy Swanink

PGV Wandeling zaterdag 11 oktober 2025, ongeveer 16 km

Start 9 uur bij de Petrakerk. Daarvandaan samen met zo weinig mogelijk auto’s
naar het startpunt van de wandeling (ongeveer een half uur rijden). Neem zelf iets
te eten en drinken mee voor onderweg. Halverwege kunnen we koffie drinken in
een restaurant.

Opgeven tot vrijdagavond 10 oktober 20 uur per mail aan: zw-wandelgroep@pkn-
veenendaal.nl of telefonisch bij Geert Flobbe 06-25577943. Zie verder de laatste
Samen Eén. Vermeld alsjeblieft je 06-nummer bij aanmelding en geef aan of je
wilt meerijden of zelf rijdt. In dat laatste geval: hoeveel kunnen er met jou
meerijden?

Kaarten maken

Wie komt ons helpen? Met een klein groepje maken we al een aantal jaren
kaarten voor onder andere bij de bloemengroet op zondag. Dinsdagmorgen 7
oktober van 9.30 - 11.30 uur gaan we weer nieuwe kaarten maken. Houdt u van
gezelligheid en creatief bezig zijn dan bent u van harte welkom. Materiaal en
begeleiding is aanwezig. ledereen kan meedoen, ervaring is niet nodig. We zitten
in de ontmoetingsruimte van de Petrakerk. Info: Carla Rovers, 06-45789142 of
crovers@live.nl. Onze kaarten zijn ook te koop voor € 1,00per stuk. In de
ontmoetingsruimte staat onze kaartenstandaard en kunt u zelf contant betalen.
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Israélzondag 2025

Vorige week donderdag hebben velen van u een verhelderende en interessante
lezing van Bart Wallet in de Petrakerk gehoord over Antisemitisme. De Commissie
Kerk en Israél van de PGV kwam deze week bijgaand artikel van Bart Wallet
tegen. Hij beschrijft hierin de actuele noodzaak van de Israélzondag. Wij hopen u
dus te ontmoeten zondag 5 oktober! —

WOK Around Four O’Clock

Op zondag 12 oktober Petrakerk gooien Hans
Wilmont, Jan Offringa en Hans Kroon een aantal
‘gouwe ouwe’ en recentere hits in de pan en geven
hier hun eigen muzikale smaak aan. Petrakerk,
Kerkewijk 135 om 16 uur.

Welkom op onze open avond met gastspreker

Dinsdag 7 oktober organiseren we D.V. als Werkgroep ‘Kanker - op weg met de
ander’ onze oktoberlezing waarbij iedereen welkom is! Inloop 19.30 met koffie.
Einde ongeveer 21.30 uur. Locatie Westerkerk, Goudvink, Veenendaal. De avond
is opgezet voor alle wijken en kerken in Veenendaal, ook voor hen die niet geraakt
zijn door kanker, maar interesse hebben in het thema. We hebben als sprekers
Henri Nouwen (postuum) en Nico Wolswinkel die als huisarts ons meeneemt in:
‘Als kanker je leven binnenkomt’. Informatie: Ellen van Voorthuijsen, 06-11440117
of Bert Troost, 06-22272112.

Kijkcijfers zondaq 28 september
Direct: 42 Opname: 67

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook
te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest
www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de
Digitale nieuwsbrief.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op
www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk
woensdag a.s. worden verstuurd naar

zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl.

& ! Protestantse Gemeente
« n‘: veenenaaal
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ISRAELZONDAG 2025

In snel tempo is Israél een onderwerp
geworden waarover in de samenleving grote
polarisatie is ontstaan. Er zijn duidelijke
flanken in het publieke debat, die zich voor of
tegen Israél positioneren. De gruwelijke aanval
van Hamas op Israélische dorpen op 7
oktober 2023 zorgde aanvankelijk voor veel
solidariteit en sympathie, maar de manier
waarop Israél de strijd in Gaza aanging, heeft
in toenemende mate kritiek opgeroepen. Israél
is daardoor een ongemakkelijk thema
geworden, ook in de kerken; een thema
waarvan veel mensen denken: 'nu maar even
niet'. En toch staat ook dit jaar de
Israélzondag weer op de kalender. Waarom
doet de kerk dat? Waarom zou je daaraan
mee moeten doen als plaatselijke gemeente of
predikant? En hoe zou je dat moeten doen in
een samenleving en kerk, die juist hierover zo
sterk verdeeld is geraakt?

Wortels van de Israélzondag

Tot de instelling van de Israélzondag werd in
1949 door de Nederlandse Hervormde Kerk
besloten onder onder grote indruk van de
recente gebeurtenissen:

1. De Sjoa (Holocaust): de moord op 6
miljoen joden tijdens W.O.ll, waaronder ook
75% van de Nederlandse joden. En dat in een
gekerstend Europa! Hoe had dit kunnen
gebeuren? Wat was de rol van christenen en
kerken? Hoe kan het antisemitisme, ook de
christelijke variant daarvan, bestreden
worden?

2. De oprichting van de staat Israél in 1948.
Deze paste eigenlijk niet in de dominante
theologie, die juist de verstrooiing van de
joden zag als straf op de joodse verwerping
van Jezus als Messias. Die theologie
behoefde bijstelling.

Toch is het veelzeggend, dat de Israélzondag
niet in de buurt van 4 mei - ter gedachtenis
aan de Holocaust - op de kerkelijke kalender
is geplaatst. Er is gekozen voor de Hoge
Feestdagen in het najaar. Daarmee wordt
meteen al aangegeven, dat de kerk op zoek is
naar een verstaan van het joodse volk vanuit
de levende praktijk van het religieuze
jodendom. Belangrijk is ook, dat de
Israélzondag niet op één van de joodse
feestdagen is geplaatst, alsof de kerk die zou
overnemen of zelfs vervangen, maar in de
nabijheid ervan.

Eigenlijk is de kerk nog maar net begonnen
met de verwerking van vele theologische
vragen, die worden opgeroepen door de
joodse traditie, het levende jodendom en het
voortbestaan van het joodse volk. Een
speciale zondag daarvoor is bepaald geen
luxe en ook niet iets voor een groepje
hobbyisten: de vragen die op tafel komen
raken de kerk als geheel. Wat betekent het,
dat de kerk de Schriften samen met de
synagoge leest? Wat betekent het, dat de kerk
gelooft in de God van Israél en de Messias
van Israél?

Toch Israélzondag in 2025

Hoe moet in 2025 in een gepolariseerde
samenleving, waarin het woord Israél wordt
vermeden, Israélzondag gehouden worden?
3 belangrijke overwegingen:

1.Lastige thema's moeten in de kerk niet
geschuwd, maar besproken worden. Zij doet
dat op haar eigen manier, vanuit de Schriften
en de lange adem van de christelijke traditie.
De directe actualiteit wordt altijd geplaatst in
een groter verstaan en er wordt een andere
taal gehanteerd - die van vrede, verzoening,
gerechtigheid en heiligheid — dan in de
kranten, politieke talkshows en nieuws
rubrieken.

2. De ontmoeting met de synagoge, in het
zoeken naar het verstaan van de Schriften met
het oog op het Koninkrijk van God, is van
vitaal belang voor de kerk. Als de kerk belijdt,
dat zij onopgeefbaar verbonden is met het
volk Israél, via de heilsgeschiedenis, dan is
een zondag daarbij stilstaan geen keus, maar
een zaak van christelijk belijden.

3.De noties die door de Holocaust en de
stichting van de staat Israél zijn opgeroepen,
kunnen in dat licht, vanuit de wezenlijke
verbondenheid met het jodendom, ook een
plaats krijgen.

De Gaza-oorlog roept vele en tegenstrijdige
emoties op bij kerkleden. Maar de kerk is niet
de eerst aangewezene om de situatie in het
Midden Oosten van politiek commentaar te
voorzien of om met (politieke) oplossingen te
komen. Israélzondag anno 2025 is de plek om
in gehoorzaamheid de Schriften te openen en
daarbij te leren van de joodse traditie als
gesprekspartner. Zo kan het Woord aan het
woord komen en kan onverwacht licht vallen
op onze eigen tijd.

Bart Wallet

(hoogleraar joodse studies aan de UvA)



